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Welkom en mededelingen     5 mei 2024 
 
We willen allemaal dezelfde basale dingen: 
Gezien, geliefd en gehoord worden. 
De angst dat niet te krijgen, is universeel. 
Als je dat herkent bij een ander, 
kun je milder naar diegene kijken. 
 
Laten we gaan staan om elkaar beter te kunnen begroeten. 
 
Gegroet, jij, jij, die om liefde komt en licht. Gegroet. 
(1e keer voorganger, 2e keer allen) 
 
Laten we even de tijd nemen om in het hier en nu te komen. 
(moment van stilte) 
 
De Paaskaars wordt aangestoken 
 
Openingslied: ZZZ 102 
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2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
    een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
    waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
    waar lachen is en tranen mogen stromen, 
    deuren die open staan voor groot en klein, 
    waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 
3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
    waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 
    dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
    dank voor de openheid van niet te moeten, 
    dank voor de woorden en het nieuwe lied, 
    dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 
Normaal spreken we hier een votum uit, 
dat betekent een gelofte, belofte van God; 
bij een belijdenis bevestigen we dat, 
daarom willen we deze keer daarmee beginnen. 
 
Ik geloof in God, die ons lief heeft,  
voor kinderen een bondgenoot is,   
die als een moeder over ons zal waken  
en als een vader ons recht zal doen. 
 
Ik geloof in de Geest die ons nooit dwingt.  
ons niets opdringt,  
vaak een stap opzij zet,  
en de eenvoud zelf blijft,  
maar onvermoeibaar ons en mij  blijft bemoedigen  
om recht te doen aan alle mensen die op onze weg zijn en komen. 
 
Ik geloof in Jezus 
die ons heeft voorgeleefd om het beste in een mens te zoeken 
en met elk van ons blijft meegaan op onze levensweg. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van mensen zoals wij, 
die door God, Jezus en de Geest, als Drie-eenheid,  
weten tranen te drogen,  
gezamenlijke vreugde te beleven  
en te helpen wie geen helper heeft. Amen 
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Lb 322  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lb 322 : 1 + 2 
 
 
 
 
 
 
 
2.Dat boek waarin getekend staan 3.Zijn onvergank`lijk testament: 
   gezichten, zielen, naam voor naam,    dat Hij ons in de dood nog kent  
   hun overslaande liefde,     de dagen van ons leven 
   hun overgaande liefde,     ten dode opgeschreven, 
   hun weeën die niet overgaan.    ten eeuwig leven omgewend 
   Schrift die mensendagen schrijft.    Schrift die mensentoekomst 
   Licht dat aanblijft.      schrijft.     Naam die trouw blijft. 
 

We gaan staan 
 
1e evangelielezing uit Johannes 15: 9-17 uit de bijbel in gewone taal 
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Lb 636: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e evangelielezing Mattheüs 5: 43-48 uit de bijbel  in gewone taal 
  
Acclamatie Lb 636: 2 
2.Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
   komt door gesloten deuren heen, 
   biedt aan de woede beide wangen, 
   breekt harten harder dan een steen. 
   Liefde kan legers overwinnen, 
   springt hoger dan de hoogste muur, 
   blust, door de vijand te beminnen, 
   haarden van hoog oplaaiend vuur. 

We gaan zitten 
Overweging 
 
Stilte 
Muziek 
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ZZZ 536 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Niemand houdt de liefde tegen           3. Liefde vraagt ons om ontferming 
    waar zij langs de straten gaat.               tegen wie haar vlammen dooft. 
    Wie met liefde is gezegend,               Wie haar rechten wil beschermen 
    koestert wie om liefde gaat.               vindt in liefde zelf geloof. 
    God verhoede dat er iemand               Wie voor liefde is geschapen 
    in de liefde wordt gekrenkt.               vreest ook niet bij tegenwind. 
    Ware liefde oordeelt niemand,               Liefde is het hemels wapen 
    maar aanvaardt haar als geschenk.          dat de angsten overwint. 

4. Leg de liefde niet aan banden,  Ongestraft mag liefde bloeien 
    gun haar gang de vrije loop.  vrijuit zoeken naar de zon. 
    Geef haar bloemen nooit uit handen, liefdes loop verdraagt geen boeien 
    want haar vrucht is onze hoop!  laat haar stromen als een bron! 
     

Dienst van breken en delen 
 
Voorbeden    Na ieder voorbede zingen wij biddend: 
  Dat zij gekend zijn bij U en bij ons 
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Gelegenheid om een kaars aan te steken 
 
Stil gebed 
 
Bidden we nu Onze VaderMoeder 

Eeuwige bent u voor ons  
God Vader Moeder in het verborgene,  
hemelhoog: leef in ons! 
Reikhals met ons naar uw toekomst 
maak ruimte voor uw wil, 
daal af tot in onze ziel 
laat ons voedsel ons elke dag vrede geven 
laat ons vergeving ontvangen en schenken 
bespaar ons zo mogelijk 
verleidingen en beproevingen – en zo niet,  
laat ons niet ten onder gaan in het negatieve  
want: 
uw eeuwigheid schept ruimte en kracht 
goddelijk en grenzeloos is uw wereld. 
Amen 

 
Bloemengroet en collecte 
 
Rondom de tafel                   We stellen ons op in een kring 
 
Tafellied ZZZ 636: 1, 2 + 3 
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2.Maaltijd van liefde, hier zijn wij samen, 3.Maaltijd van rust, vertel je verhalen 
   eten van wat de aarde geeft,     luister naar wat je wordt verteld, 
   voelen de goedheid die hier leeft,        spreek van je vreugden, wat je kwelt, 
   lichaam en geest, zij komen op adem.    zo kunnen wij Gods liefde vertalen. 
 
Tafelgebed 
Soms zou je iedereen wel willen omhelzen: 
Zo blij en gelukkig ben je 

Soms wil je het liefste niemand zien of horen 
zo triest of droevig ben je 

Soms wil je alles wel geloven 
en vind je het leven te mooi om waar te zijn 

Soms kun je niets meer geloven 
en ben je door alles en iedereen verlaten 

Soms raak je maar niet uitgezongen 
over wat je hoort en ziet 

Soms weet je niet meer te zeggen 
en is alles te teveel 

Wat je ook denkt en wat je ook voelt: 
het is goed om te weten dat je niet alleen bent 

Er zijn mensen die blij zijn met jouw geluk 
en verdrietig zijn om jouw ongeluk  

Er is een God die je heeft gehoord voordat je iets zegt 
die je ziet als niemand je wil kennen 

God, wij willen met elkaar het brood breken en delen 
omdat wij geloven dat zo het leven is: 
Geven en nemen, je kunt het niet alleen. 

 
Vredegroet  
we nodigen jullie uit dit te doen met Namasté groet:  
(het betekent: “ik groet en buig voor het goddelijke licht in jou) 
 
Nodiging 
 
Breken en delen     Tijdens het delen zingen wij: 
 

ZZZ 622    Eat this bread, drink this cup, 
come to him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, 
trust in him and you will not thrist. 

Eet dit brood, drink deze beker,  
kom naar Hem en wees nooit meer hongerig. 

Eet dit brood, drink deze beker,  
vertrouw Hem en je zult nooit meer dorst hebben. 
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Slotgebed en zegenbede 
Laten we opstaan en gaan van hier 
met elkaar tot elkaar en de ander 
om mens van God te zijn. 
 
Zegene ons de Eeuwige 
in wiens Naam wij elkaar mogen zegenen 
in woorden die liefhebben, in taal die zegent 
in spreken dat verbindt tot mensen van vrede. 
 
Slotlied Lb 462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Zal er ooit een blijvend heden 3.Zie de takken aan de bomen 
   vol van goede vrede zijn     waar het jonge groen ontluikt 
   waar geen pijn meer wordt geleden    tot een stralend nieuwe zomer 
   en het leven nieuw zal zijn?     waar de vredesbloesem ruikt. 
 
4.Zie de sterren aan de hemel 
   waar het duister van de nacht 
   door hun schijnsel wordt verdreven 
   tot een nieuwe dag die lacht. 

Aan deze viering werkten mee: 
Jan Knot en Lettie Oostinga 
Muziek:Vincent van Ravels 
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Eerste collecte: Kerk in Actie – Oekraïne: Steun voor inwoners en 
ontheemden 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen 
met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en 
slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven 
kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, 
delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden 
hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen 
zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten. De 
opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Groningen. 

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk 
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen 
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons 
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe 
vormen van kerk zijn. De Protestante Gemeente Groningen stimuleert 
nieuwe initiatieven binnen en buiten de wijkgemeenten. Op deze manier 
zijn we samen op weg naar de toekomst met vormen van kerkzijn die nu en 
in de toekomst passend zijn. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 
23 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van 
collecte 5 april 2024 of via: 

 

 

 


